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De vraag naar de waarheid 
Is het waar? Deze vraag stelt men welk vaker ten aanzien van het geloof 
en in het bijzondere omtrent de persoon van Jezus Christus. Is het waar 
dat Hij geleefd heeft, wat Hij verkondigd heeft en vooral ook dat Hij de 
Zoon van God is? Jong en oud stellen deze vraag: kinderen op school, 
jongeren en ook volwassenen. Je wilt immers later niet bedrogen 
uitkomen. 
Ook in de tijd van Jezus stelden de 
mensen aan Hem de vraag of Hij 
wel inderdaad van God kwam en of 
Hij hen niets wijsmaakte met te 
zeggen dat Hij de Zoon van God 
was. Jezus zei dat Hij hun maar 
één bewijs zou geven: namelijk zijn 
verrijzenis op de derde dag. En dat 
bewijs heeft Hij inderdaad 
gebracht. Hij is werkelijk uit de 
doden verrezen. De leerlingen 
hebben Hem daarna gezien, Hem 
aangeraakt en met Hem 
gesproken. En toch leefde Hij ook 
weer heel anders. Voor dit geloof in 
de verrijzenis van Jezus hebben de 
apostelen hun leven gegeven en alle moeite op zich genomen om het te 
verkondigen. 
Als bijzonder bewijs hebben wij de afdruk van de lijkwade van Jezus. 
Door verschillende disciplines is dit doek nauwkeurig onderzocht en 
heeft men de echtheid ervan vastgesteld. Het laat ons veel over het 
leven en sterven van Jezus weten.  



Het lijden van Jezus laa ons ook Gods liefde voor ons mensen zien. “Zo 
zeer heeft God ons liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 
gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar 
eeuwig leven zal hebben”. Jezus heeft Zijn leven gegeven opdat wij 
eeuwig leven bij God mogen hebben. Dit paasfeest laat ons opnieuw 
Gods liefde voor ons zien. Laten wij daarvoor God danken. In Zijn liefde 
zijn wij werkelijk geborgen. ZALIG PASEN. 

 
Welkom voor de vieringen met Pasen 
Het lijden en sterven van Christus herdenken wij op Goede Vrijdag.  

 Om 15.00 uur is de Kruisweg in Guttecoven en Limbricht. 
 De plechtige viering van het lijden van de Heer gebeurt in de 

avondviering om 19.00 uur in Einighausen:  
 Wij verenigen ons met de lijdende Heer door op deze dag te 

vasten. 
Paaszaterdag in de avond (20.30 uur) vieren wij de verrijzenis van de 
Heer in de plechtige paaswake (in Einighausen). Christus, het “Licht 
der wereld” heeft de duisternis van zonde en dood verdreven. Zoals de 
brandende paaskaars de kerk wordt binnengedragen, zo wil Christus 
met Zijn licht in ons leven komen. Wij hernieuwen onze doopbeloften ter 
herinnering aan ons doopsel. 
 
Gods liefde wacht op ons ! 
De vastentijd is een bijzondere gelegenheid om ons 
met God te verzoenen in het sacrament van de 
biecht. Met Zijn vaderlijke liefde wacht Hij op ons om 
deze verzoening te kunnen schenken. 
Biechtgelegenheid is in deze dagen:  

 Zaterdags van 16.00 tot 17.00 uur in 
Limbricht 

 Maandag 25 maart, Guttecoven:14.45 uur 
na de Kruisweg 

 Dinsdag 26 maart, Einighausen: 18.00 uur: Boeteviering met 
biechtgelegenheid. 

U kunt ook altijd een afspraak maken met de pastoor, ook voor een 
biechtgesprek aan huis. 
 

 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag      
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.    
20.30 uur, Einighausen: PAASWAKE: ontsteking van de Paaskaars - 

lezingen uit de H. Schrift - H. Mis: om Gods zegen over de 
parochies Einighausen, Guttecoven en Limbricht.   

Zondag 31 maart: Paaszondag, Verrijzenis van de Heer 
08.30 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie.  
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Roos 

Notermans-Dohmen (weekd.); gest. jaardienst voor Hubertine 
Notermans en voor Frits Notermans, tevens voor ouders 
Notermans-Bogie; 

11.00 uur,  Limbricht: H. Mis: voor de parochie; pl. zeswekendienst voor 
Tiny Willemsen-Dohmen; jaardienst voor Math Salden; voor André 
Meijers. 

14.30 uur, Guttecoven: Doopviering 
Maandag 1 april: Tweede Paasdag      
10.30 (!) uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochies; voor ouders en 

echtgenote die overleden zijn; 
11.30 uur: koffie-uurtje in de pastorie voor alle parochianen. 
Dinsdag 2 april:      
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur/Rozenkrans. 
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 3 april:          
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer; 
Donderdag 4 april:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor een overledene (Zr. C) 
Vrijdag 5 april: Eerste Vrijdag van de maand  
09.30 – 10.30 en 15.30 – 16.15 uur: Ziekencommnie 
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur 
18.30 uur, Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn. 
Zaterdag 6 april: Oktaaf van Pasen            
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.    
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

jaardienst voor Wilhelmus Hubertus Salden (st.); jaardienst voor 
Sjaak Dreissen, de overleden ouders Dreissen-Knoors en overige 
familieleden (st.); voor Frans en Lenie Alofs;  voor diaken Sjra 
Lomme.  

 



Zondag 7 april: Beloken Pasen / Goddelijke Barmhartigheid      
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Léon Strikers 

(jaard.); 
11.00 uur,  Limbricht: H. Mis: voor de parochie;  
Maandag 8 april: Hoogfeest van Maria Boodschap      
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur, voor Bert 

Starmans en voor een bijzondere intentie; 
14.00 uur: Guttecoven: Gebedsuur/Rozenkrans. 
Dinsdag 9 april:     
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur/Rozenkrans. 
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: voor Mia Lomme en de overleden 

familieleden (st.). 
Woensdag 10 april:            
19.00 uur, Limbricht: H. Mis:  voor een overledene (Zr. C)   
19.45 – 20.45 uur, Limbricht, aanbiddingsuur 
Donderdag 11 april: H. Stanislaus, bisschop en martelaar   
09.00  uur, Einighausen: H. Mis:   voor de zieken   
Vrijdag 12 april:  
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.  
Zaterdag 13 april: Vooravond  derde zondag van Pasen            
Vandaag geen h. mis in Limbricht 
Vandaag geen biechtgelegenheid.        
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie;  

jaardienst voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels (st.). 
Zondag 14 april: Derde zondag van Pasen   
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Gerda Leenders 

(jaard.); voor Peter Hendrik Storms en Maria Johanna Elisabeth 
Storms-Jansen, alsmede alle overleden  familieleden (jaard.) 

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; 
 
Om te noteren: 
Paasmaandag 1 april, 11.30 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
Vrijdag 4 april: Ziekencommunie. 
Maandag, 8 april, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in de pastorie. 
 
 

Pastoor en kerkbestuur wensen u allen een Zalig Pasen. 
Dank ook aan allen die deze bijzondere dagen mee hebben 

voorbereid. 

 
 



Antoniusnoveen in Guttecoven 
In april begint weer de jaarlijkse noveen ter ere van de 
H. Antonius. 
De eerste H. Mis is op dinsdag 16 april 2024. 
De laatste H. Mis is op dinsdag 11 juni 2024. 

Deze noveen wordt financieel ondersteund door 
de “vrienden van Antonius”.  

Zou U ook dit jaar weer Uw bijdrage willen leveren? 
Van de giften worden de 9 H. Missen betaald.  
Wat over is, is voor bloemen bij het beeld van de H. Antonius. 

U kunt Uw bijdrage afgeven of even bellen (dan kom ik het halen) bij  
Jacqueline  Heutmekers – Kerkstraat 32c – Guttecoven.  
Telefoon 046-4852970.  
Met hartelijke dank.  
 
Denkt u aan de kerkbijdrage? 
Een parochie is voor de nodige 
financiële middelen volledig 
aangewezen op de giften van de 
parochianen. De regelmatige 
kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. 
Vele parochianen ondersteunen al op 
deze wijze onze parochie. Daarvoor 
onze oprechte dank. Anderen zouden 
wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt u mee? 
Alvast dank.  
 

De kerken van ons cluster zijn dagelijks geopend van 10.00 
tot 17.00 uur  

 
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 55 95. 
 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken 

  Maandags, 14.00 -15.00 uur, Guttecoven 
 Dinsdags, 14.00 – 15.00 uur, Einighausen 
  Vrijdags,   14.00 – 15.00 uur, Limbricht 

 
 


