
Parochieblad Cluster Limbricht – Einighausen – Guttecoven 

Pastoor M. Otto 

Pastoor Janssenstr. 16 

6141 AN Limbricht 

Tel. 046-451 55 95 

m.a.j.otto@hetnet.nl 

 

 

9 maart t/m 1 april 2024 
 

St. Jozef, de trouwe behoeder van de Verlosser  
Aan wie vertrouw je je kind toe? Daar denk je als ouders best wel goed 
over na. Wie is als oppas voor ons kind geschikt? Op wie kun je 
vertrouwen, wie heeft voldoende besef van 
verantwoordelijkheid? Wie is handig en 
sterk in moeilijke situaties? Als het maar 
gaat over enkele uren (en dan wellicht nog 
in de tijd dat de kinderen slapen) hoef je 
minder goed te kijken, dan wanneer gaat 
om heel wat dagen of weken of zelf heel het 
leven. 
God, de Vader heeft voor Zijn Zoon niet de 
eerste, de beste man als vader genomen, 
maar goed gekeken naar diens persoon en 
karakter. Voor ons reden genoeg om ook 
zelf te kijken naar de persoon van de heilige 
Jozef. Wat kunnen we van hem leren? 
Deugden tonen zich in de beproeving.  
En die momenten van beproeving, van 
toetsing, waren er voldoende in het leven 
van St. Jozef. Wij zien hem steeds als een 
rechtschapen man, een man van innerlijke 
sterkte; een man met offerbereidheid, grote 
zuiverheid in de omgang met zijn vrouw, die 
bovendien haar maagdelijkheid bewaarde. 
Hij gaf niets om het gepraat van de mensen, maar wilde alleen de wil 
van God vervullen. Hij was ook een man van gebed, hij leefde uit de 
innerlijke omgang met God. Hij was bereid om alle plichten van het 



vaderschap op zich te nemen: hij gaf een naam aan het kind. Jozef 
handelt meteen; bij hem is geen aarzelen: hij doet meteen Gods wil. 
Jezus heeft zeker van Maria én Jozef geleerd. Je ziet in zijn voorbeelden 
dat hij thuis is in de keuken: in het spreken over het zout; over de 
zuurdesem, over het zoeken van wat in huis verloren is. Maar Jezus 
heeft ook geleerd van St. Jozef. Over het bouwen van het huis of het 
bewerken van het land. Voor zijn leerlingen is hij de leider en 
beschermer. 
Jezus heeft zich bewust toevertrouwd aan de zorg, leiding en 
bescherming van St. Jozef. Voor ons reden te meer om ons ook zelf aan 
deze grote beschermer van de Kerk toe te vertrouwen. 

 
Welkom voor de vieringen van de Goede Week 
U bent uitgenodigd voor de vieringen in de Goede Week. Als teken van 
ons geloof in Jezus en als teken dat wij het eeuwig leven lief hebben. 

 Op Palmzondag vieren wij de Intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Hij komt als 
koning, maar “Zijn koningschap is niet 
van deze wereld”. Hij komt om de 
mensen te verlossen van het kwaad 
van de zonde. Om 11.00 uur is een 
Gezinsmis in Limbricht. 

 Op Witte Donderdag herdenken wij 
het Laatste Avondmaal. Jezus  heeft toen het sacrament van de 
Eucharistie ingesteld.   Een dag, om God te danken voor de H. 
Eucharistie en het Priesterschap. 19.00 uur H. Mis in 
Einighausen. Aansluitend is ook gelegenheid om biddend te 
blijven bij Christus in het allerheiligst Sacrament. Een moment 
van stil gebed in de kerk (Einighausen). 

Het lijden en sterven van Christus herdenken wij op Goede Vrijdag.  
 Om 15.00 uur is de Kruisweg in Guttecoven en Limbricht. 
 De plechtige viering van het lijden van de Heer gebeurt in de 

avondviering om 19.00 uur in Einighausen:  
 Wij verenigen ons met de lijdende Heer door op deze dag te 

vasten. 
Paaszaterdag in de avond (20.30 uur) vieren wij de verrijzenis van de 
Heer in de plechtige paaswake (in Einighausen). Christus, het “Licht 
der wereld” heeft de duisternis van zonde en dood verdreven. Zoals de 
brandende paaskaars de kerk wordt binnengedragen, zo wil Christus 
met Zijn licht in ons leven komen. Wij hernieuwen onze doopbeloften ter 
herinnering aan ons doopsel. 



Gods liefde wacht op ons ! 
De vastentijd is een bijzondere gelegenheid om 
ons met God te verzoenen in het sacrament van 
de biecht. Met Zijn vaderlijke liefde wacht Hij op 
ons om deze verzoening te kunnen schenken. 
Biechtgelegenheid is in deze dagen:  

 Zaterdags van 16.00 tot 17.00 uur in 
Limbricht 

 Maandag 25 maart, Guttecoven:14.45 
uur na de Kruisweg 

 Dinsdag 26 maart, Einighausen: 18.00 
uur: Boeteviering met biechtgelegenheid. 

U kunt ook altijd een afspraak maken met de 
pastoor, ook voor een biechtgesprek aan huis. 
 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 9 maart: H. Francisca Romana, religieuze 
Vandaag geen ochtendmis in Limbricht 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.        
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

zeswekendienst voor diaken Sjra Lomme; jaardienst voor Maria 
Antoinetta Douven (st.).  

Zondag 10 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd (Laetare)  
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Lenie Stevens-

Mans (weekd.); voor Gil Storms; Eerste jaardienst voor Annemie 
Helgers-Storms; gest. jaardienst voor Nicolaas Kurvers en Maria 
Kurvers-Notermans. 

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor de 
overleden ouders Vleeshouwers-van Cleef; 

Maandag 11 maart:   
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur, voor Bert 

Starmans en voor een bijzondere intentie;     
14.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 12 maart:      
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met bidden van de kruisweg. 
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 13 maart:          
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (A.K.) 
Donderdag 14 maart:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 



Vrijdag 15 maart:  
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn. 
Zaterdag 16 maart: Vooravond 5de zondag van de Veertigdagentijd           
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.    
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie.  
Zondag 17 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd      
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor 

Harie Leenders; voor José Hornesch-Perebooms; 
11.00 uur,  Limbricht: H. Mis: voor de parochie;  
Maandag 18 maart:      
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor een overledene (A.K.) 
14.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 19 maart: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria     
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met bidden van de Kruisweg. 
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: voor Joep Evers. 
Woensdag 20 maart:            
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zieken.    
19.45 – 20.45 uur, Limbricht: Aanbidding van het Heilig Sacrament 
Donderdag 21 maart:   
09.00  uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen     
Vrijdag 22 maart:  
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn. 
Zaterdag 23 maart: Vooravond Palmzondag            
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.        
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis met Palmwijding: om Gods zegen over 

de parochie; voor diaken Sjra Lomme.  
 Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 
Zondag 24 maart: Palmzondag  
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor 

overleden ouders Frans Pernot en Nellie Pernot-Kupers. 
Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS met palmprocessie door de kerk: 
voor de parochie; voor Elly van Peij-Allerts [offergang]; voor Lieske 
Geurts-Bocken [offergang]; 
Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

14.00 uur, Einighausen: Doopviering 
 
 



Maandag 25 maart:   
Vandaag vervalt de ochtendmis in Limbricht 
14.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 26 maart:      
14.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met bidden van de Kruisweg. 
18.00 uur, Einighausen: Boeteviering met biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor diaken Sjra Lomme en de 

overleden familieleden (st.); voor Lies Lomme en de overleden 
familieleden (st.). 

Woensdag 27 maart:          
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Mgr. H. Smeets; voor de zielen in het 

vagevuur, voor Bert Starmans en voor een bijzondere intentie;     
Donderdag 28 maart: Witte Donderdag   
19.00 uur, Einighausen: Plechtige H. Mis met herdenking van de 

instelling van de Eucharistie en het priesterschap; opgeluisterd 
door de parochiekoren: voor de overleden parochiepriesters.  

Tot 22.00 uur, Einighausen: Aanbidding van het H. Sacrament  
Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag, Vasten en onthoudingsdag   
15.00 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
15.00 uur, Limbricht, Bidden van de Kruisweg. 
19.00 uur, Einighausen: Viering van het LIJDEN en STERVEN van de 

Heer, Passieverhaal - Kruisverering - H. Communie. 
Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag      
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.    
20.30 uur, Einighausen: PAASWAKE: ontsteking van de Paaskaars - 

lezingen uit de H. Schrift - H. Mis: om Gods zegen over de 
parochies Einighausen, Guttecoven en Limbricht.   

Zondag 31 maart: Paaszondag, Verrijzenis van de Heer 
08.30 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie;  
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Roos 

Notermans-Dohmen (weekd.); gest. jaardienst voor Hubertine 
Notermans en voor Frits Notermans, tevens voor ouders 
Notermans-Bogie; 

11.00 uur,  Limbricht: H. Mis: voor de parochie; pl. zeswekendienst voor 
Tiny Willemsen-Dohmen; 

14.30 uur, Guttecoven: Doopviering 
Maandag 1 april: Tweede Paasdag      
10.30 (!) uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie;  
11.30 uur: koffie-uurtje in de pastorie voor alle parochianen. 
 
 
 



Bidden van de Kruisweg: 
De vastentijd is een oproep om zich te verdiepen in het Lijden van 
Christus. Samen willen wij dat doen met het bidden van de Kruisweg. 
In Guttecoven maandags van 14.00 tot 14.45 uur. 
In Einighausen dinsdags van 14.00 tot 15.00 uur.  
 
Om te noteren: 
Maandag 18 maart, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in de pastorie. 
Zondag 24 maart, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht. 
Paasmaandag 1 april, 11.30 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
Vrijdag 4 april: Ziekencommunie. 
 
Denkt u aan de kerkbijdrage? 
Een parochie is voor de nodige 
financiële middelen volledig 
aangewezen op de giften van de 
parochianen. De regelmatige 
kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. 
Vele parochianen ondersteunen al op 
deze wijze onze parochie. Daarvoor 
onze oprechte dank. Anderen zouden 
wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt u mee? 
Alvast dank.  
 

De kerken van ons cluster zijn dagelijks geopend  
van 10.00 tot 17.00 uur  

 
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 55 95. 
 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken 

  Maandags, 14.00 -15.00 uur, Guttecoven 
 Dinsdags, 14.00 – 15.00 uur, Einighausen 
  Vrijdags,   14.00 – 15.00 uur, Limbricht 

 
Vastenactie 2024 
Dit jaar ondersteunt de Vastenactie van ons Bisdom de mensen in 
Zimbabwe bij de aanleg van waterputten om zo beter in hun dagelijks 
onderhoud te kunnen voorzien. Met Palmzondag is daarvoor een 
speciale collecte in de kerk. Uw gave is welkom.  


