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“Mijn leven is nu veel rijker ...”

Op de vierde zondag van Pasen viert de Kerk Roepingenzondag.

Een bijzonder getuigenis over zijn eigen roeping viel ons dezer dagen in
handen, nl. van onze overleden bisschop mgr. H. Smeets. Ten tijde van
dit interview was hij nog pastoor in Maastricht.

- Een getuigenis over de roeping tot het priesterschap -

Uit: illuster, informatiekrant voor de nieuwkomers aan de Universiteit
Utrecht, maart 1998, blz. 20 < Hier: over de loopbaan van iemand, d|e
vroeger in Utrecht studeerde>

In de zomer van 1984, om precies te zijn
op 21 juli om tien over zes ‘s middags, ging
bij Harrie Smeets ’een knop om’. Hijj
bezocht een dienst in een kerkje in Rome.
“‘De priester nodigde ons uit voor een
persoonlijke biecht. Geen haar op mijn
hoofd die dat wilde. Tegelijk waren er tien
jaar daarvoor dingen in mijn leven gebeurd
waar ik bepaald niet trots op was.”

Haast ondanks zichzelf ging Harrie
biechten: voor hem het begin van een
radicale ommezwaai. “Als ik mijn ogen en
oren open had gehad, had ik het op mijn
dertiende, veertiende jaar al kunnen weten.
Als jongen was ik misdienaar. Soms dacht
ik: “Mmm, priester, dat is wel wat. Maar in de jaren zeventig was dat idee
absurd. De Kerk liep leeg, de priesters werden ouder en slechts een
enkeling had nog de excentrieke hobby om met een wierookvat te
hannesen.”




Hij steekt een sigaar op. Blaast de rook voor zich uit en zegt; “Ik ben
altijd praktiserend katholiek geweest, maar de kern had ik niet te pakken.
Pas tijdens mijn studie theologie kon ik onder woorden brengen wat ik
altijd al had geloofd.”

Na de gebeurtenis in het kerkje in Rome verzette hij zich enige tijd tegen
het idee om priester te worden. “Ik dacht letterlijk: O.L.Heer, zoek maar
een ander! Ik had altijd leraar Nederlands willen worden. Ik genoot van
het vrije studentenleven en twijfelde aan het celibaat.”

Toch ging hij in september 1985 naar het internaat Rolduc om er een
opleiding tot priester te volgen. “Het klinkt EO-achtig, maar het is waar:
de liefde van Christus overwon.” Zijn studie Nederlands zat er toen al
bijna op. Na enkele tentamens studeerde hij in 1986 af in de
Renaissance letterkunde.

Voor het interview is Harrie Smeets afgereisd uit Maastricht, waar hij
pastoor is over drie parochies. Hij wil graag een dagje doorbrengen in
de stad waar hij zijn studententijd heeft doorgebracht. ... We spreken
elkaar in café de Postiljon aan de Lijnmarkt - ‘je herkent me aan mijn
priesterboord’. In deze kroeg ontmoette hij zijn studievrienden. “Nee, ze
waren niet enthousiast over mijn keuze maar wel heel geinteresseerd.
Ze vroegen: hoe verzin je zoiets?”

Sinds hij tot priester is gewijd heeft hij al op verschillende plaatsen in
Limburg gewerkt. Als diaken, als kapelaan en sinds kort als pastoor in
Maastricht. Geen gemakkelijk werkgebied, vertelt hij: “Een tijd geleden
heb ik een meisje van dertien begraven. Zij was doodgeschoten door
een vriendinnetje dat zat te spelen met de pistool van haar broer.” Maar
hij heeft geen spijt van zijn keuze. “Uiteindelijk ligt hier mijn
levensvervulling. Ik heb nu een veel rijker leven dan ik mezelf als
neerlandicus ooit had kunnen geven.” (TD)

Hoge opbrengst kinder-vastendoosjes:

Tijdens de vastentijd hebben de kinderen in hun vastendoosjes een
eigen vastenoffer gespaard. Met ondersteuning misschien van
familieleden kwam het mooie bedrag van € 230,84 bij elkaar. Geweldig!

Kerkdiensten

Zaterdag 13 april:

Vandaag geen h. mis in Limbricht

Vandaag geen biechtgelegenheid.

19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie;
jaardienst voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels (st.).




Zondag 14 april: Derde zondag van Pasen

09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Gerda Leenders
(jaard.); voor Peter Hendrik Storms en Maria Johanna Elisabeth
Storms-Jansen, alsmede alle overleden familieleden (jaard.)

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie;

Maandag 15 april:

Vandaag geen h. mis in Limbricht

14.00 uur: Guttecoven: Gebedsuur/Rozenkrans.

Dinsdag 16 april:

14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur/Rozenkrans.

19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: ter ere van de H. Antonius (nov.1); voor
de overleden ouders Peters-Willen (st.).

Woensdag 17 april:

19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (Z.C.)

Donderdag 18 april:

09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor Toos Schldssels (jaard.);

Vrijdag 19 april:

14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.

19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 20 april:

09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.

19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie;
jaardienst voor Annie en Tjeu Fuchs; jaardienst voor de ouders
Hein Vromen en Annie Vromen-de Vries (st.); jaardienst voor de
ouders Teun en Betsie Houben-Kentgens (st.); jaardienst voor
Luud Maryianowski; voor diaken Sjra Lomme (offergang).

Zondag 21 april: Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag

09.45 uur, Einighausen: GEZINSMIS: voor de parochie;

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor Elly van Peij-Allerts
[offergang]; voor Lieske Geurts-Bocken [offergang];

Maandag 22 april:

09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur, voor Bert
Starmans en voor een bijzondere intentie;

14.00 uur: Guttecoven: Gebedsuur/Rozenkrans.

Dinsdag 23 april:

14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur/Rozenkrans.

19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: ter ere van de H. Antonius (nhov.2); voor
de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.

Woensdag 24 april:

19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (Z.C.)




Donderdag 25 april:

09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen

Vrijdag 26 april:

10.00 uur, Limbricht: Eerste H. Communie kinderen Parkschool

14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur

19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.

Zaterdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.

19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie.

Zondag 28 april: Viifde zondag van Pasen

09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Jo Tegelaers
(1° jaard.) alsmede voor Miets Tegelaers;

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor
Bea en Mia Frenken en ovl ouders Frenken-Geelen; voor Tiny
Willemsen-Dohmen [offergang];

Maandag 29 april: H Catharina van Siéna, maagd en kerklerares
medepatrones van Europa

09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters.

14.00 uur: Guttecoven: Gebedsuur/Rozenkrans.

Dinsdag 30 april:

14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur/Rozenkrans.

19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: ter ere van de H. Antonius (nov.3);
voor Lies Lomme en de overleden familieleden (st.); voor diaken
Sjra Lomme en de overleden familieleden (st.).

Woensdag 1 mei: St. Joseph, de arbeider

18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed.

19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer;

Donderdag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerleraar

08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed.

09.00 uur, Einighausen: H. Mis:

Vrijdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen, feest

09.30—-10.30 en 15.30 — 16.15 uur: Ziekencommnie

14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.

18.30 uur, Limbricht: Rozenkransgebed.

19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/Iatijn.

Zaterdag 4 mei:

09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.

16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.

18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed.

19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie;
jaardienst voor Frits Bogie (st.); voor diaken Sjra Lomme.




Zondag 5 mei: Zesde zondag van Pasen

09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor alle
overledenen en uit dankbaarheid.(N.N.);

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie;

Bezoek van bisschop uit Peru in Limbricht

Op woensdag 1 mei zal bisschop R. Garcia Garcia uit Peru een bezoek
brengen aan onze parochies. Hij is op rondreis door verschillende
plaatsen in Europa en zal graag ook met
enkele parochies in Nederland in contact
komen. Twee jaar geleden was hij ook al in
ons parochiecluster.

Op woensdag 1 mei zal hij tijdens de H. Mis
van 19.00 uur in Limbricht hoofdcelebrant

~

Zijn. Aansluitend is een _ontmoeting met de Q%\FJ\_/L

bisschop in de parochiezaal van de pastorie

in Limbricht. Het zou fijn zijn als parochianen PRELATU RA

aan deze ontmoeting deelnemen om te
luisteren naar de geloofsbeleving in Peru en DE YAUYOS

ook willen vertellen over de geloofsbeleving in onze streken. Om 21.30
uur zal deze avond worden besloten. Alle parochianen uit Guttecoven,
Limbricht en Einighausen zijn welkom.

Om te noteren:

Pinkstermaandag 20 mei, 11.30 uur: Koffie-uurtje in de pastorie.
Vrijdag 3 mei: Ziekencommunie.

Maandag, 22 april, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in de pastorie.

De kerken van ons cluster zijn dagelijks geopend van 10.00
tot 17.00 uur

Meimaand-Rozenkransmaand

Voor de aanvang van de H. Mis wordt deze maand steeds de
Rozenkrans gebeden. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen
bidden. De tijden vindt u bij de kerkdiensten.

Zondag 9 juni: Guttecoven Processiezondag

De route is dit jaar als volgt: Kerk — Dorpsstraat - Veersestraat
(Rustaltaar Kapel) - Veersestraat - Swentiboldstraat - (Rustaltaar hoek
Swentiboldstr.-Beukenboomsweq) - Beukenboomsweg-
Wijnrankenstraat - Kerkstraat - Dorpsstraat - Kerk.




Antoniusnoveen in Guttecoven
In april begint weer de jaarlijkse noveen ter ere van de
H. Antonius.
De eerste H. Mis is op dinsdag 16 april 2024.
De laatste H. Mis is op dinsdag 11 juni 2024.

Deze noveen wordt financieel ondersteund door
de “vrienden van Antonius”.

Zou U ook dit jaar weer Uw bijdrage willen leveren?
Van de giften worden de 9 H. Missen betaald.
Wat over is, is voor bloemen bij het beeld van de H. Antonius.

U kunt Uw bijdrage afgeven of even bellen (dan kom ik het halen) bij
Jacqueline Heutmekers — Kerkstraat 32¢ — Guttecoven.
Telefoon 046-4852970. Met hartelijke dank.

Het Heilig Doopsel ontvingen:

Noah, zoon van de ouders Dohmen-Schmeitz, Brandstraat 25a

Kevin en Kylie, zoon en dochter van de ouders Lemmens-Bogie,
Groendalstraat 26, Guttecoven.

Beste ouders, proficiat met dit heilig doopsel. Moge uw kind opgroeien
in de liefde tot God en de naasten.

Denkt u aan de kerkbijdrage?

Een parochie is voor de nodige financiéle middelen

volledig aangewezen op de giften van de

parochianen. De regelmatige kerkbijdrage is Actie
hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen Kerkbalans
ondersteunen al op deze wijze onze parochie.

Daarvoor onze oprechte dank. Anderen zouden wij ook willen vragen
om hun financiéle steun aan de Kerk. Helpt u mee? Alvast dank.

Huis- en ziekenbezoek door de pastoor
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel. 451 55 95.

Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken
» Maandags, 14.00 -15.00 uur, Guttecoven ‘O'
» Dinsdags, 14.00 — 15.00 uur, Einighausen
» Vrijdags, 14.00 — 15.00 uur, Limbricht




