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Barmhartigheid – in oorlogstijden 
De zondag na Pasen heette voorheen ‘Beloken Pasen’, - de luiken van 
Pasen gaan a.h.w. weer dicht. Sinds het jaar 2000 heet deze zondag de 
“zondag van de Goddelijke Barmhartigheid”, naar aanleiding van de 
openbaringen die de H. zuster Faustina hierover ontving en waarin 
Jezus opriep om zich open te stellen voor Zijn Barmhartigheid. 
Barmhartigheid is in onze tijd een vreemd woord geworden. Het wordt 
vaak met zwakheid geassocieerd. In oorlogstijden lijkt het recht van de 
sterkste te gelden. Want wie kan 
doorzetten, wie in staat is terug te 
slaan – liefst harder dan de 
ontvangen klappen – die lijkt het te 
winnen. Deze oorlog-spiraal te 
doorbreken lijkt heel moeilijk. 
Niemand wil toegeven en zeker niet 
als een mogelijke verliezer uit de 
oorlog komen.  
Toch schreeuwt het oorlogsleed om 
barmhartigheid. Wie ontfermt zich 
over de vele slachtoffers? Wie helpt 
verzoening te brengen? Als 
christenen weten wij van Gods 
barmhartigheid. Juist in de 
afgelopen dagen hebben wij het 
lijden en sterven van Jezus Christus 
zo nadrukkelijk gevierd. Het was 
een lijden uit barmhartigheid én rechtvaardigheid. Uit rechtvaardigheid 
naar God toe heeft Jezus voor de zonden van de mensen eerherstel 
gebracht en Zich geofferd; uit barmhartigheid naar ons toe heeft Hij de 



verdiensten van Zijn lijden óns toegerekend: Hij heeft Zijn leven gegeven 
voor óns! Wij leven dus vanuit de barmhartigheid van God, die wij 
trouwens ook altijd weer in de zondenvergeving van de Kerk mogen 
ontvangen. De verharding in onze samenleving, die wij zo vaak merken, 
heeft zeker ook als oorzaak, dat velen niet meer vanuit deze 
zondevergeving leven. Je mag het ook omkeren: wij worden zelf milder, 
als wij vaker onze zonden tegenover de priester in de biecht belijden en 
daardoor beseffen hoe zeer wij zelf barmhartigheid nodig hebben.  
Barmhartigheid is geen goedpraten van wat kwaad is – dat heeft Jezus 
ook niet gedaan; het is ook geen hulpverlening van bovenaf (die de 
ander goed laat voelen wat men toch allemaal voor hem doet); het is 
een liefde die zich klein weet te maken (in die zin ‘arm-hartig’) om de 
ander op te heffen en in diens nood te helpen. 
Barmhartigheid begint in het kleine, in de gewone omgang van mensen: 
in het kunnen verdragen van de gebreken van de ander, in de hulp daar 
waar iemand zich zelf niet kan helpen, in een vriendelijkheid die wil 
bemoedigen, in een onbaatzuchtige goedheid. Laten wij wat meer 
barmhartigheid in onze wereld brengen!. 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 11 april: Oktaaf van Pasen     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: in oude vorm/latijn.  
14.00 uur, Limbricht: Huwelijkssluiting van het bruidspaar Duin – Otero 

Martin 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis met samenzang: voor de parochie; voor 

Wilhelmus Hubertus Salden (st.); voor Hub Bogie (offergang); voor 
Nic Bogie (offergang).  

Zondag 12 april: Beloken Pasen / Goddelijke Barmhartigheid.      
10.30 uur, Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie; voor Peter 

Hendrik Storms en Maria Johanna Elisabeth Storms-Jansen 
alsmede voor alle overleden familieleden (jaard.); uit 
dankbaarheid (n.n.); 

Maandag  13 april:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de komst van het Rijk van de 

Goddelijke Wil. 
14.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur met Rozenkrans. 
Dinsdag 14 april:      
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis ter ere van de H. Antonius (nov.1).   
Woensdag 15 april:     
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Albert Cox en Anna Cox-Zenden. 



Donderdag 16 april:        
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor levende en overleden familieleden 

Van Lierop-Geurts. 
Vrijdag 17 april:     
09.00 (!) uur: Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn. 
14.00 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid. 
Zaterdag 18 april:      
Vandaag is geen ochtendmis in Limbricht 
Vandaag vervalt de biechtgelegenheid in Limbricht 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis met koorzang: voor de parochie; voor 

Mia Corten-Webers (offergang); jaardienst voor de ouders Teun 
en Betsie Houben-Kentgens (st.).  

Zondag 19 april: Derde zondag van Pasen       
10.30 uur, Limbricht:  H. Mis met samenzang: voor de parochie; voor 

Harie Salden [Limbricht];  
Maandag 20 april:   
Vandaag vervalt de H. Mis in Limbricht 
Vandaag vervalt het Aanbiddingsuur 
Dinsdag 21 april: H. Anselmus, bisschop en kerkleraar      
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis ter ere van de H. Antonius (nov.2).    
Woensdag 22 april:     
Vandaag vervalt de avondmis in Limbricht 
Donderdag 23 april:        
Vandaag vervalt de ochtendmis in Einighausen 
Vrijdag 24 april:     
14.00 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur/biechtgelegenheid.  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn. 
Zaterdag 25 april: H. Marcus, evangelist      
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis met samenzang: voor de parochie; 

zeswekendienst voor Jo Goltstein-Perebooms. 
De collecte is voor de Priesteropleiding van ons Bisdom. 
Zondag 26 april: Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag       
10.30 uur, Limbricht: H. Mis met samenzang: voor de parochie; gest. 

jaardienst voor Bea en Mia Frenken en ovl ouders Frenken-
Geelen; 

De collecte is voor de Priesteropleiding van ons Bisdom. 
 
 



De kerken van ons cluster zijn dagelijks geopend  
van 10.00 tot 17.00 uur 

 
Om te noteren: 
Zondag 12 april, 10.30 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Maandag 13 en 27 april, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie. 
 
Antoniusnoveen in Guttecoven 
In april begint weer de jaarlijkse noveen ter ere van de H. 
Antonius.  
De eerste H. Mis is op 14 april 2026, de laatste op 9 juni 
2026.  
 

Koffie-uurtje op 19 april en 3 mei 
Op zondag 19 april en 3 mei bent u weer uitgenodigd voor het 
koffie-uurtje in de pastorie, aansluitend aan de h. mis van 
10.30 uur. Welkom! 

 
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 55 95. 
 

Zomerkampen Jeugdwerk St. Jozef 
In de tijd van 10 t/m 14 augustus organiseert onze 
parochie ook dit jaar weer kampen voor jongens 
en meisjes in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar. Ervaren 
jongerenwerkers van het Bisdom ondersteunen 
deze kampen. Er zijn nog plaatsen vrij. Opgave 
tot 15 juli!.  

Kijk op: www.parochieclusterlimbricht.nl/jeugdwerk-st-jozef  

 
Denkt u aan de kerkbijdrage? 

Een parochie is voor de nodige financiële middelen 
volledig aangewezen op de giften van de 
parochianen. De regelmatige kerkbijdrage is hiervoor 
heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen al op 
deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte 

dank. Anderen zouden wij ook willen vragen om hun financiële steun 
aan de Kerk. Helpt u mee? Alvast dank.  

 

http://www.parochieclusterlimbricht.nl/jeugdwerk-st-jozef

